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Deze preek gaat over de hemel, Gods plan voor degenen die de toekomstige burgers van deze omgeving zullen worden en wat er voor nodig 
is om er in te komen. De kwaliteiten van degenen die waardig geacht worden voor de hemel worden onderzocht, dus ook de getuigenis van 
hen die er een glimp van hebben opgevangen, en de belofte waarop al degenen gebaseerd zijn die in de hemel verwelkomd zullen worden.

JEZUS CHRISTUS MAAKTE DE BELOFTE:
OPENBARINGEN 21:5-6 ZEGT, "EN DIE OP DEN TROON ZAT, ZEIDE: ZIET, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW. EN HIJ ZEIDE TOT MIJ: 
SCHRIJF, WANT DEZE WOORDEN ZIJN WAARACHTIG EN GETROUW. EN HIJ SPRAK TOT MIJ: HET IS GESCHIED. IK BEN DE ALFA 
EN DE OMEGA, HET BEGIN EN HET EINDE." VERS 1 ZEGT. "EN IK ZAG EEN NIEUWEN HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE; WANT DE 
EERSTE HEMEL, EN DE EERSTE AARDE WAS VOORBIJGEGAAN, EN DE ZEE WAS NIET MEER." Als God een belofte maakt laat Hij het  
nooit na om het te vervullen. Onze Heere Jezus was altijd over het koninkrijk van de hemel aan het prediken, toen hij door de straten van  
Juda liep en uitlegde dat het koninkrijk binnenkort zou aankomen, en dat niet op de tijd van de mens maar op de tijd van de Heilige Geest. II  

PETRUS 3:7,  9,  11-13;  "MAAR DE HEMELEN,  DIE NU ZIJN,  EN DE AARDE,  ZIJN DOOR 
HETZELFDE WOORD ALS EEN SCHAT WEGGELEGD, EN WORDEN TEN VURE BEWAARD 
TEGEN DEN DAG DES OORDEELS, EN DER VERDERVING DER GODDELOZE MENSEN. 
(God heeft ruimte genoeg om al degenen te accommoderen die hun zonden aanvaarden, zich 
bekeren en tot Hem als zijnde hun HEERE en VERLOSSER komen, maar hij gaf ieder mens een 
eigen wil van hem of van de duivel te houden; de keuze is aan u, en u kunt het de Heere niet  
kwalijk nemen waar u terechtkomt; DE HEMEL OF DE HEL). DEWIJL DAN DEZE DINGEN ALLE 
VERGAAN,  HOEDANIGEN  BEHOORT  GIJ  TE  ZIJN  IN  HEILIGEN  WANDEL  EN 
GODZALIGHEID! VERWACHTENDE EN HAASTENDE TOT DE TOEKOMST VAN DEN DAG 
GODS, IN WELKEN DE HEMELEN, DOOR VUUR ONTSTOKEN ZIJNDE, ZULLEN VERGAAN, 
EN DE ELEMENTEN BRANDENDE ZULLEN VERSMELTEN. MAAR WIJ VERWACHTEN, NAAR 

ZIJN BELOFTE, NIEUWE HEMELEN EN EEN NIEUWE AARDE, IN DEWELKE GERECHTIGHEID WOONT.."

GETUIGENISSEN OVER DE HEMEL EN VAN EEN PERSOON DIE HET PARADIJS HIERBOVEN EEN BEZOEK HAD GEBRACHT:
II Korintiërs 12:1-10 zegt, "IK KEN EEN MENS IN CHRISTUS, VOOR VEERTIEN JAREN (OF HET GESCHIED ZIJ IN HET LICHAAM, WEET 
IK NIET, OF BUITEN HET LICHAAM, WEET IK NIET, GOD WEET HET), DAT DE ZODANIGE OPGETROKKEN IS GEWEEST TOT IN DEN 
DERDEN HEMEL. DAT HIJ OPGETROKKEN IS GEWEEST IN HET PARADIJS, EN GEHOORD HEEFT ONUITSPREKELIJKE WOORDEN, 
DIE HET EEN MENS NIET GEOORLOOFD IS TE SPREKEN. - "Dit gedeelte in de Bijbel laat ons weten dat de mensen die in de hemel 
wonen, in een taal praten die begrepen kan worden en dat hetgeen ze zeiden onuitsprekelijke en misschien heilig was. God openbaart de 
hemel en feiten aangaande de hemel aan verschillende mensen, omdat de hemel echt is, net zoals de aarde en de hel dat zijn.

DE HEMEL HEEFT EEN DEUR.
In Psalm 139:8 staat: "ZO IK OPVOER TEN HEMEL, GIJ ZIJT DAAR; OF BEDDE IK MIJ IN DE HEL, ZIE,  
GIJ ZIJT DAAR." Dit was Koning David prekende over de hemel en hel en duidelijk makende dat God de  
leiding had zowel in de hemel als in de hel. De Hel en de hemel zijn nog steeds open en mensen betreden 
ze als gevolg van hun houding ten opzichte van de enigste DEUR. Johannes 10:9 zegt: "IK BEN DE 
DEUR;  INDIEN  IEMAND DOOR MIJ  INGAAT,  DIE  ZAL BEHOUDEN WORDEN  (NAAR  DE  HEMEL 
GAAN); EN HIJ ZAL INGAAN EN UITGAAN, EN WEIDE VINDEN." Degenen die deze deur afwijzen gaan 
naar de hel; DEZE DEUR IS JEZUS CHRISTUS.

DE VERWACHTINGEN IN DE HEMEL:
De hemel is Gods schepping en het is perfect. De hemel is voor onvolmaakte mensen gemaakt, die perfect zijn gemaakt door het bloed van 
JEZUS CHRISTUS te aanvaarden dat aan het kruis van Golgotha vergoten was. Soms is het enige wat we kunnen doen, onze herinneringen  
van de doden binnen in ons in leven houden door aan de beloften van Christus, de Heere vast te houden, want de hemel is waar en echt,  
omdat Jezus Christus dat in de bijbel heeft gezegd. Zelfs de doden rusten in de hoop op de belofte van God, in het paradijs praten mensen 
met elkaar en wachten alleen maar op de gestelde tijd van de opname als het bazuin zal klinken. Openbaring 21:1-5, de hemel is een 
prachtige plek en niemand weet hoe groot het is of  de totale inhoud ervan; het is het commandocentrum waar de dingen ontstaan en 
gebeuren.  In  vers  2  zei  Johannes  bijvoorbeeld:  "EN  IK,  JOHANNES,  ZAG  DE  HEILIGE  STAD,  HET  NIEUWE  JERUZALEM, 
NEDERDALENDE VAN GOD UIT DEN HEMEL, TOEBEREID ALS EEN BRUID, DIE VOOR HAAR MAN VERSIERD IS. EN IK HOORDE 
EEN GROTE STEM UIT DEN HEMEL, ZEGGENDE: ZIET, DE TABERNAKEL GODS IS BIJ DE MENSEN, EN HIJ ZAL BIJ HEN WONEN, EN  
ZIJ  ZULLEN ZIJN  VOLK ZIJN,  EN GOD ZELF  ZAL BIJ  HEN EN HUN GOD ZIJN.  EN GOD ZAL ALLE TRANEN VAN HUN OGEN 
AFWISSEN; EN DE DOOD ZAL NIET MEER ZIJN; NOCH ROUW, NOCH GEKRIJT, NOCH MOEITE ZAL MEER ZIJN; WANT DE EERSTE 
DINGEN ZIJN WEGGEGAAN."

Kunt u zich een stad en een leven zonder dood, zonder gehuil, zonder pijn en zonder verdriet voorstellen? Waarom zou iemand die bij zijn 
volle verstand is er zelfs maar aan denken om buiten zo een omgeving te willen leven? Dit is het koninkrijk der hemelen, de enige paspoort  
om dit universum binnen te kunnen komen is in Jezus Christus als Heere en Verlosser te geloven en Hem te aanvaarden. In de hemel zal er  
geen zonde meer zijn, de werken van het vlees zullen er niet meer zijn, angst en leugens zullen er niet meer zijn. Openbaring 21:22-23 zegt:  
"EN IK ZAG GEEN TEMPEL IN DEZELVE; WANT DE HEERE, DE ALMACHTIGE GOD, IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM. EN DE STAD 



BEHOEFT DE ZON EN DE MAAN NIET, DAT ZIJ IN DEZELVE ZOUDEN SCHIJNEN; WANT DE HEERLIJKHEID GODS HEEFT HAAR 
VERLICHT, EN HET LAM IS HAAR KAARS." Sommigen zouden kunnen zeggen, hebben we het nu over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde  
of het nieuwe Jeruzalem; het maakt niet uit, de hemel is de troon van God en alles in de nieuwe schepping komt op gezag van God. Zorg 
ervoor dat je er welkom in bent.

ER ZAL EEN BELONINGSTIJD IN DE HEMEL ZIJN.
In Openbaring 4:1 staat: "NA DEZEN ZAG IK, EN ZIET, EEN DEUR WAS GEOPEND IN DEN HEMEL ---  EN ER WAS EEN TROON GEZET 
IN DEN HEMEL, EN ER ZAT EEN OP DEN TROON." Jezus zei: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN, JOHANNES 14:6; en hij 
zei  ook Ik ben de DEUR. Er is maar één deur naar de hemel;  Jezus Christus de Heere. Kostbaar zijn de woorden in PETRUS 1:3-4,  
"GELOOFD ZIJ DE GOD EN VADER VAN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS, DIE NAAR ZIJN GROTE BARMHARTIGHEID ONS HEEFT 
WEDERGEBOREN,  TOT  EEN  LEVENDE  HOOP,  DOOR  DE  OPSTANDING  VAN  JEZUS  CHRISTUS  UIT  DE  DODEN.  TOT  EEN 
ONVERDERFELIJKE, EN ONBEVLEKKELIJKE, EN ONVERWELKELIJKE ERFENIS, DIE IN DE HEMELEN BEWAARD IS VOOR U." Jezus 
zeide: IK KOM OPNIEUW EN MIJN LOON IS MET MIJ, OM EEN IEGELIJK TE VERGELDEN, GELIJK ZIJN WERK ZAL ZIJN.

In Mattheus. 6:19-21, zei Jezus: "VERGADERT U GEEN SCHATTEN OP DE AARDE, WAAR ZE DE MOT EN DE ROEST VERDERFT, EN 
WAAR DE DIEVEN DOORGRAVEN EN STELEN; MAAR VERGADERT U SCHATTEN IN DEN HEMEL, WAAR ZE NOCH MOT NOCH 
ROEST VERDERFT, EN WAAR DE DIEVEN NIET DOORGRAVEN NOCH STELEN; WANT WAAR UW SCHAT IS, DAAR ZAL OOK UW 
HART ZIJN." De hemel is mysterieus voor degenen die niet kunnen geloven dat de Bijbel het woord van God is. Al uw goede werken op de 
aarde, die in de naam en voor de eer van God gedaan worden zijn een schat in de hemel die leidt tot beloningen en kronen, wanneer Jezus  
de laatste bazuin zal luiden; de Heere zelf zal dit doen, Amen.

IN II TIMOTHEÜS 4:8 STAAT: "VOORTS IS MIJ WEGGELEGD DE KROON DER RECHTVAARDIGHEID, WELKE MIJ DE HEERE, DE  
RECHTVAARDIGE  RECHTER,  IN  DIEN DAG GEVEN  ZAL;  EN  NIET ALLEEN  MIJ,  MAAR  OOK  ALLEN,  DIE  ZIJN  VERSCHIJNING 
LIEFGEHAD HEBBEN."

VREEST DEN HEERE, GIJ ZIJN HEILIGEN! WANT DIE HEM VREZEN, HEBBEN GEEN GEBREK, PSALM 34:9. Steun niet op uw eigen  
inzicht in al uw dagen van bedevaart op de aarde. 

PSALM  37:1-11,  ONTSTEEK  U  NIET  OVER  DE  BOOSDOENERS;  BENIJD  HEN  NIET,  DIE 
ONRECHT DOEN. WANT ALS GRAS ZULLEN ZIJ HAAST WORDEN AFGESNEDEN, EN ALS DE 
GROENE GRASSCHEUTJES ZULLEN ZIJ AFVALLEN. BETH. VERTROUW OP DEN HEERE, EN 
DOE HET GOEDE; BEWOON DE AARDE, EN VOED U MET GETROUWIGHEID. EN VERLUSTIG 
U IN DEN HEERE, ZO ZAL HIJ U GEVEN DE BEGEERTEN UWS HARTEN. GIMEL. WENTEL UW 
WEG  OP  DEN  HEERE,  EN  VERTROUW  OP  HEM;  HIJ  ZAL  HET  MAKEN;  EN  ZAL  UW 
GERECHTIGHEID DOEN VOORTKOMEN ALS HET LICHT, EN UW RECHT ALS DEN MIDDAG. 
DALETH. ZWIJG DEN HEERE, EN VERBEID HEM; ONTSTEEK U NIET OVER DENGENE, WIENS 
WEG VOORSPOEDIG IS; OVER EEN MAN, DIE LISTIGE AANSLAGEN UITVOERT.  LAAT AF VAN 
TOORN, EN VERLAAT DE GRIMMIGHEID; ONTSTEEK U NIET, IMMERS NIET, OM KWAAD TE 
DOEN. WANT DE BOOSDOENERS ZULLEN UITGEROEID WORDEN, MAAR DIE DEN HEERE 

VERWACHTEN, DIE ZULLEN DE AARDE ERFELIJK BEZITTEN. VAU. EN NOG EEN WEINIG, EN DE GODDELOZE ZAL ER NIET ZIJN; 
EN GIJ ZULT ACHT NEMEN OP ZIJN PLAATS, MAAR HIJ ZAL ER NIET WEZEN. DE ZACHTMOEDIGEN DAARENTEGEN ZULLEN DE 
AARDE ERFELIJK BEZITTEN, EN ZICH VERLUSTIGEN OVER GROTEN VREDE. 

De hemel is vol van Gods aanwezigheid, heilige engelen, prachtige ouderlingen, de vier dieren en de verlosten; allemaal verlost door het 
bloed van Jezus Christus. Er was een lied van Rusty Goodman, dat zijn familie aangemoedigde om hem te zoeken, als ze in de hemel 
gekomen zouden zijn; zelfs na een miljoen jaar na aankomst, want er zou veel te doen zijn, hij vroeg dat ze naar hem zouden blijven zoeken,  
hij zou er ook zijn. De hemel is de belofte van God en het is echt, omdat Jezus dat gezegd heeft. Neem geen risico, omdat het woord van 
God altijd waar is, en zijn beloften niet falen. God is geen mens, dat hij over de hemel zou moeten liegen. Het tegenovergestelde van de 
hemel is de hel; en beiden zijn echt. Er is veel gezang en aanbidding in de hemel. Herinner het lied, "when we all get to heaven what a day of  
rejoicing that will be." De enige weg naar de hemel is alleen door het aanvaarden van Jezus Christus als Heere. Er zijn en zullen veel  
geweldige mensen in de hemel zijn. IN DE HEMEL TROUWEN ZIJ NIET, NOCH WORDEN TEN HUWELIJK GEGEVEN; MAAR ZIJ ZIJN  
GELIJK ENGELEN, DIE IN DE HEMELEN ZIJN; MARKUS 12:25 


