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Dit is een preek over God die de mens oproept om in Zijn liefde te delen. 

JESAJA 1:18 - KOMT NU, EN LAAT ONS ER SAMEN OVER PRATEN, ZEGT DE HEERE; AL WAREN UW ZONDEN ALS SCHARLAKEN, 
ZIJ ZULLEN WIT WORDEN ALS SNEEUW, AL WAREN ZIJ ROOD ALS KARMOZIJN, ZIJ ZULLEN WORDEN ALS WITTE WOL.

Hebt u zo veel zonden begaan in uw leven, dat u zich nu onwaardig voelt om een beroep te doen op de Heere? Laat de vijand van uw ziel u 
niet misleiden, Jezus is in de bovenstaande Schriftgedeelte tot u aan het zeggen, 'kom, ongeacht hoe erg u het te bont gemaakt hebt, al 
hetgeen u nodig hebt is berouw te tonen en zijn barmhartigheid te erkennen. SPREUKEN 28:13 DIE ZIJN OVERTREDINGEN BEDEKT, ZAL 
NIET VOORSPOEDIG ZIJN; MAAR DIE ZE BEKENT EN LAAT, ZAL BARMHARTIGHEID VERKRIJGEN.

II KOR. 5:17 – ZO DAN, INDIEN IEMAND IN CHRISTUS IS, DIE IS EEN NIEUW SCHEPSEL; HET OUDE IS VOORBIJGEGAAN, ZIET, HET 
IS ALLES NIEUW GEWORDEN.

Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn, nadat u Jezus als uw Heere en Verlosser aanvaard hebt. Er zal zo'n vrede in uw hart komen, als u nog 
nooit hebt gehad. U kunt deze vrede pas leren kennen door eerst deze geloof stap te nemen.

MATT. 11:28-30, – KOMT HERWAARTS TOT MIJ, ALLEN DIE VERMOEID EN BELAST ZIJT, EN IK ZAL U RUST GEVEN. NEEMT MIJN 
JUK OP U, EN LEERT VAN MIJ, DAT IK ZACHTMOEDIG BEN EN NEDERIG VAN HART; EN GIJ ZULT RUST VINDEN VOOR UW ZIELEN. 
WANT MIJN JUK IS ZACHT, EN MIJN LAST IS LICHT.

Uw leven zou nu door tal van problemen en levensbehoeften belast kunnen zijn, maar Jezus beloofde, dat Hij de last voor u zal verlichten 
zoals Hij reeds voor velen gedaan heeft.

Nadat u Hem aanvaard hebt zult u tot de ontdekking komen dat veel dingen waar wij ons druk over maken eigenlijk onnodig zijn en dat God 
OVEREENKOMSTIG UW GELOOF altijd een weg voor u zal banen. Waar u ook maar voor geloven kunt, zult  u ontvangen. Dit  is een 
bewezen  uitspraak.  Iemand  zij  eens:  "Ik  ben  een  man  van  vele  zorgen  en  problemen,  waarvan  de  meesten  nooit  uitgekomen  of 
plaatsgevonden hebben!" Hoe waar is dit aangaande veel mensen!

MATT. 8:17 HIJ HEEFT ONZE KRANKHEDEN OP ZICH GENOMEN, EN ONZE ZIEKTEN GEDRAGEN.

Is uw leven door verschillende soorten ziekten en een slechte gezondheid getraumatiseerd? Jezus heeft  dat alreeds opgelost zoals dit 
Schriftgedeelte dat bevestigt. U hoeft zich geen zorgen meer te maken. Het mooie hiervan is dat u zelfs geen krachtige man van God nodig 
hebt om al deze voordelen te kunnen ontvangen. De waarheid is namelijk, dat uw geloof en vertrouwen in de Heere alles is wat u nodig hebt.  
Alle dingen, die u (gelovend) uitspreekt, zult u ontvangen: Marcus 11:24. 

HEBREEËN 4:15; WANT WIJ HEBBEN GEEN HOGEPRIESTER, DIE NIET KAN MEDELIJDEN HEBBEN MET ONZE ZWAKHEDEN, MAAR 
DIE  IN  ALLE DINGEN,  GELIJK  ALS WIJ,  IS  VERZOCHT GEWEEST,  DOCH ZONDER TE ZONDIGEN.  HEBREEËN 2:18,  WANT IN 
HETGEEN HIJ ZELF, VERZOCHT ZIJNDE, GELEDEN HEEFT, KAN HIJ DENGENEN, DIE VERZOCHT WORDEN, TE HULP KOMEN.

Jezus roept u vandaag, terwijl de wereld op weg is naar een totale vernietiging. Wees wijs, zoals het gezin van Noach die zich bij hem 
aansloot om de Ark binnen te gaan ondanks het hoongelach en ongeloof van het volk. Noach predikte 120 jaar dezelfde boodschap en gaf 
nooit op, omdat hij wist wie tot Hem gesproken had. Wij weten ook wie tot ons gesproken heeft, daarom vatten wij moed om door te gaan 
deze dingen te verkondigen, en dat zelfs als de rest van de wereld daar anders over denkt.

De wereld is aan het eten, drinken en feesten, en zit op een tijdbom die bijna afgaat. Het doel van deze boodschap is om uw aandacht te 
trekken. Weiger de ongerechtigheid en omarm de gerechtigheid van Jezus.

Zoals het in de dagen van Noach was zo is het vandaag de dag in dit tijdperk hetzelfde. Geef alstublieft vandaag gehoor aan deze oproep 
aangaande uw redding en vlucht voor uw leven. De tijd dringt, morgen kan het te laat zijn. Ren, ren, ren vandaag naar Jezus toe. Hij is de 
enige weg naar het eeuwige leven. 

JOHANNES 3:16 WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT 
EEN IEGELIJK DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERDERVE, MAAR HET EEUWIGE LEVEN HEBBE. HANDELINGEN 4:12 EN DE ZALIGHEID 
IS IN GEEN ANDEREN; WANT ER IS OOK ONDER DEN HEMEL GEEN ANDERE NAAM, DIE ONDER DE MENSEN GEGEVEN IS, DOOR 
WELKEN WIJ MOETEN ZALIG WORDEN.

Jezus houdt heel veel van u Hij zorgt zorgt voor ons! 


